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“Het leven is als een scheurkalender, niet elke dag kan je er even hard om lachen” is de 
spreuk die 2 januari op de scheurkalender staat. Echt een aanrader deze 'scheur je los'- 
kalender! Onmisbaar op ieder bureau. De spreuken geven impuls tot discussie of gein 
wanneer je met meerdere mensen een kantoor deelt. Het geeft stof tot nadenken,  
relativeert, is informatief en in steeds bredere kring bekend. Sommige spreuken verworden 
tot veel gehoorde uitspraken op een afdeling of in een organisatie. En de meeste 
kalenderblaadjes zijn geschikt om te gebruiken als start van een overleg, een training of 
een coaching.  
 
Een uitstapje naar een andere scheurkalender is mij slecht bekomen afgelopen jaar. Al in 
de eerste week van januari had ik spijt van mijn aankoop en kon ik nergens meer een 
coachkalender krijgen. Dat heb ik voor komend jaar beter aangepakt: ik heb hem eind 
oktober al gekocht.   
 
De coachkalender is nu een aantal jaren op de markt en bij mij rijst inmiddels de behoefte 
aan een degelijke standaard en/of ophangsysteem, eentje die meerdere jaren meegaat en 
die niet   al vrij vroeg in het jaar instort zodat er niets anders meer opzit dan de kalender 
plat neer te leggen op bureau of tafel. Een tip voor de auteurs! 
“Geluk is de kunst een boeket te maken met de bloemen waar je bij kunt” en “eenvoud is 
niet het kenmerk van de beginner, het is het stempel van de meester”.  
De 'scheur je los'-kalender, een traditie waar ik voorlopig trouw aan blijf.   
 
Peta Twijnstra, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Coaching 
 
 
 
 

Meer recensies en artikelen van mij zijn te vinden op de website. 
 

http://www.petatwijnstra-coaching.nl/artikelen.php

